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Een “goede” dood

Nu ik iemand mag begeleiden op weg naar euthanasie (="goede dood’) raak
ik geboeid door wat anderen erover geschreven en gedacht hebben.
Tegelijkertijd merk ik dat euthenasie, hoewel gelegaliseerd, nog steeds in de
hoek zit van de dingen waar niet of nauwelijks open over wordt gepraat. Nog
altijd kun je er immers vooér of tegen zijn? Er dan maar niet over praten lijkt
me geen goeie weg. Dan laat je de mensen die worstelen met de kwaliteit
van hun leven, in de kou staan. En ook zij hebben toch alle recht op
vertrouwen en nabijheid? Sytze de Vries schreef onderstaande meditatie.
Misschien mag ik hem u doorgeven, om eens over na te denken:

Een "goede” dood

Dat nacht zo zoet kan lijken

de dood zo goed.

Niets meer dan mogen vallen,
uitgevochten, eindeloos vermoeid.
Zal hij mij vangen in Zijn handen?

Het einde van niet uitgedronken leven,
verre van verzadigd,

maar toch gezocht.

Want wurgend langzaam ben ik beslopen,
te lang is mij vertrouwd

de zwarte schaduw achter mij

en trager dan mijn hart kan sfaan

wordf mij het leven afgeperst.

Geen wortel hecht zich nog

waar mensen wonen.

Tenslotte

Dat nacht zo zoet kan lijken
de dood zo goed.

Wie durft nog leven noemen

waar zelfs geen angst meer telt?

Niet Hij toch

die het heeft gedacht, geschapen.

Waar is mijn engel

-bode van Zijn licht-

die met mij gaat, mijn pijn verzacht,

mijn bloedend hart bevrijdt?

Wanneer komt Hij

om alle tranen van mijn ogen af te wissen?

Dat nacht zo zoet kan ljjken
want bergt zij niet
een grote Dag?

wens ik u een enthousiast Pinksterfeest, de bekroning van Pasen, als we ons
bewust mogen zijn hoeveel er in ons leven en ook in deze wereld wél goed
gaat, door de Geest van God, die niet klein te krijgen is!

Met een hartelijke groet voor u allen,
ds. Hans Katerberg.



