
 
 
 

                     De roos en haar blaadjes 
 
 

  
  
  
  

 Lineke 
 Ze lagen plotseling gezond Een laatste roos bloeide, omdat  

maar dood beneden op de grond. zij daartoe nog zes blaadjes had. 
  1955 - 2004 De dagen werden kort, vergeeld. Die zaten samen, bol en bloot en  
Slechts in de huizen werd gespeeld. van de koude donkerrood. 

  
De platte bladeren der platanen hingen 
reeds neer om los te gaan en 

De roos, nu bijna menselijk oud, bloeide 
nog. maar innig koud.    

gingen los, en zwierden neer. Twee vlerkjes rood en een buikje groen 
daar kon zij het blijkbaar ook mee doen.  Ook reeds in zonnig windstil weer. 

  
Neer ook moesten na een poos  De sneeuw viel. In de verte snel; vlakbij 

zweefde hij evenwel.  twee blaadjes van de late roos. 
  
Zo bloeide zij geluidloos door.  De roos ook sneeuwde levensgroot 

 Daar had zij nog vier blaadjes voor. met haar twee blaadjes. Eén,Twee,Rood. 
 

 Zo gestorven als maar kon Ach dacht zij, nu heb ik dus niets. Toen 
bloeide zij maar zonder iets. stond hoog, diep gras nog in de zon. 

  

 Toen knakte het en raakte langzaam  Leo Vroman 
de aarde aan als met een wing.  
 Helemaal zonder blaadjes viel me zwaar,  

 De roos raakte tegelijkertijd dat lukte niet meer na zoveel jaar. 
twee blaadjes, een, twee blaadjes kwijt.  
 Lineke 
 
 



 
 
 
 
In je hart wonen mensen 
die daar helemaal th zijn 
En die daar blijven wonen 
ook als ze er niet meer zijn 
 
 
 
Na een slopende ziekte van meer dan 21 jaar, heeft op haar eigen 
tijd en wijze mijn lieve Lineke en mijn lieve mamma afscheid van 
ons genomen,  
 

EBELINA MARGARETHA  
DE  VRIES-BOS 

 
 

 22 februari 1955                                        25 juni 2004 
Amsterdam                                                                     Bedum 

 
Ze heeft veel voor ons betekend en gedaan 

 
 

 Jaap de Vries 
 Elsbeth 
 
 
Lineke is in haar vertrouwde omgeving, thuis. 
U kunt haar daar op maandag 28 juni van 17-19 uur nog bezoeken. 
 
Op woensdag 30 juni om 11.45 uur zal een herdenking worden 
gehouden in  het Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 te 
Bedum. Voorafgaand aan deze herdenking is er gelegenheid tot 
condoleren vanaf 11.00 uur en aansluitend drinken we koffie. 
 
De begrafenis zal daarna in besloten kring plaatsvinden op de 
begraafplaats de "Selwerderhof"  te Groningen 
 
Lineke hield van witte en gele bloemen en niet van rouwkleding. 
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Correspondentie en bezoekadres: 
Speenkruid 4 

9781 WB Bedum 
050- 3014941 

lineke@drjdv.nl 
www.drjdv.nl/lineke.htm 
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